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De neiging die onder mensen heerst om woorden en namen als realiteiten te accepteren is helaas al te gewoon. Een artikel in een publicatie uitgegeven door een van de filosofische organisaties oppert de vraag "Theosofie of orthodoxie; Welke van de twee?" - waarbij de lezer duidelijk wordt gemaakt dat er een keuze tussen beide dient te worden gemaakt.

Uit een korte overdenking had moeten blijken dat de orthodoxie geen eigen bestaansrecht heeft, maar slechts kan worden beschouwd in relatie tot een geformuleerd denksysteem, en dat de titel in kwestie een onmogelijke situatie voorstelt. 
Dit zou iets onbelangrijks zijn geweest en zou ongemerkt overgeslagen hebben kunnen worden als niet dezelfde ongunstige gedachte zou zijn  toegepast op een denkrichting waar juist begrijpen van cruciaal belang is
Want als de Theosofie wordt beschouwd als iets abstracts, of als een eenvoudig uitgangspunt van waaruit een systeem kan worden ontwikkeld door individueel onderzoek, dan moet het hele idee van Meesters als de bewaarders van de verzamelde wijsheid van de eeuwen en Hun Boodschap aan de mensenwereld, worden verlaten. 
Dit is in feite het standpunt dat in het betreffende artikel wordt ingenomen; want hoewel herhaaldelijk wordt verwezen naar zowel de boodschapper als de boodschap, lijken deze te worden gebruikt als namen en niet als realiteiten.
De vraag die elke student zichzelf zou moeten stellen, gaat niet over orthodoxie, noch over heterodoxie, maar: "Heeft iemand aan de wereld een geformuleerd systeem gepresenteerd van filosofie, religie en wetenschap? Gaf diegene een naam aan het systeem? Wie was diegene?
Het antwoord kan niet worden verkregen door de mening van een of meer personen te raadplegen; het zijn vragen die feitelijk zijn en die alleen door feiten kunnen worden beantwoord. 
Iedere student die die naam waardig is, weet dat H.P.Blavatsky de wereld een schat aan kennis heeft gegeven; dat zij datgene dat zij heeft gegeven 'Theosofie' heeft genoemd en dat zij uitdrukkelijk heeft verklaard dat het van de Meesters van Wijsheid is. 
Om recht te doen aan de boodschap, aan de boodschapper die haar bracht en aan het ideaal van Meesters, mag niets anders Theosofie worden genoemd dan deze boodschap. Wie een andere positie inneemt, schendt de eerste wetten van het occultisme door zowel de boodschap als de boodschapper te schenden, en mag niet verwachten dat hij er voordeel van heeft.
Degenen die de boodschap aanvaarden en de boodschapper kleineren, zijn even ongelukkig, want als zij één van beide kleineren, kleineren zij beide. Aanvullend dient te worden gezegd dat het dwaas is te veronderstellen dat de Meesters van de Wijsheid niet voldoende wisten om een boodschapper te selecteren die hun boodschap in zijn geheel juist zou overbrengen. Als de wijsheid van de Meesters in twijfel wordt getrokken, valt de hele constructie in duigen. 
De materialen waarvan dat gebouw was gemaakt, kunnen natuurlijk worden gebruikt door degenen die bouwwerken willen neerzetten volgens hun eigen ideeën, en dit is jammer genoeg precies wat er is gebeurd in de verschillende theosofische organisaties; ieder heeft meer of minder van het materiaal genomen dat door de boodschap van de Theosofie is geleverd, heeft een bouwwerk neergezet volgens zijn eigen ideeën en heeft zijn constructie het label ‘theosofisch’ gegeven. 
Toch, hier was een gebouw dat bekend staat als ‘Theosofie’, compleet van ontwerp en structuur; elk afzonderlijk bestanddeel nauwkeurig afgestemd op elk ander onderdeel en op het geheel. 
Het mysterie van dit alles is dat deze hedendaagse bouwers de schoonheid en de symmetrie van de door hen gekozen delen zouden moeten erkennen maar nalaten te bemerken dat er een perfect bouwwerk was, een architect en een plan. 
Het is opnieuw het oude verhaal:  "Ze hebben zijn gewaden onder elkaar verdeeld en om zijn kleed het lot geworpen.” Het verzuim om  het onderricht te accepteren zoals het werd gegeven en om met eerbied op te zien naar degenen van wie de opoffering de presentatie ervan mogelijk had gemaakt, ligt aan de basis van elke mislukking in het verleden. De verantwoordelijkheid voor elke mislukking ligt bij degenen die zich tussen de boodschap en degenen die wilden leren, hebben geplaatst. 
Het leed van de wereld is versterkt door dergelijke personen en op hen rust beslist een vreselijke verantwoordelijkheid.
Het is geen kleinigheid om het werk van de Loge van de Meesters te verstoren, daarom moet iedere student oppassen, of hij nu onder zijn medemensen vooraanstaand is of niet, niet te vallen en in zijn val duizenden met zich mee te sleuren. 
Er is slechts één veilige weg. De theosofie moet begrepen worden als een geschenk aan de mensheid door meer gevorderde wezens dan wijzelf. Wij moeten de grondbeginselen die ten grondslag liggen aan die grote filosofie ontdekken en toepassen en de werking van de wet begrijpen zoals die daarin is uiteengezet. Dan, en dan alleen, kunnen wij beginnen de theosofie tot levende kracht in ons leven te maken. We zouden een bereidheid in stand moeten houden om instructie te geven en te ontvangen, maar we moeten er zeker van dienen te zijn dat de instructie exact in overeenstemming is met de beginselen en de wetten die in de theosofie zijn vastgelegd. 
Als elke student dit zou toepassen, dan zouden we allemaal één richting, één doel, één lering en een duidelijke grondslag hebben voor een gezamenlijke inspanning. Verschillen van individuele opvattingen die zouden kunnen opduiken zouden worden opgelost door een zorgvuldige aanpassing ervan aan de filosofie. 
Zo zouden allen verenigd zijn; allen zouden de grootst mogelijke vrijheid van denken behouden; allen zouden zo snel mogelijk vooruitgang boeken door middel van zelfopgelegde en zelfuitgedachte pogingen. Niemand zou dan de fatale blunder begaan te denken dat de theosofie iets is dat kan worden ontwikkeld, maar ieder zou zijn eigen gedachten en inspanningen wijden aan de ontwikkeling van de richtlijnen die de theosofie aangeeft, zodat hij beter in staat zal zijn anderen te helpen en te onderwijzen. 
Als er Meesters zijn, en zij hebben ons een boodschap gebracht, dan is die boodschap hun orthodoxie -of juiste begrip; dit dient de voorkeur te krijgen boven die van alle anderen, hoe hoog zij zichzelf ook mogen inschatten of door hun medemensen mogen worden gewaardeerd.

